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Vergeet mij niet, mijn Herder
(‘Erkenne mich, mein Hüter)
Vergeet mij niet, mijn Herder,
laat mij dichtbij U zijn.
Blijf mij altijd beschermen,
want ik ben zwak en klein.
U gaf mij goede dingen,
U zorgde steeds voor mij.
En ik zal blijven zingen:
De hemel is dichtbij.


Ik zal U niet verlaten
(‘Ich will hier bei dir stehen’)
Ik zal U niet verlaten,
geloof me op mijn woord.
Want ik ben geen verrader;
een vriend, die bij U hoort.
En zelfs als U moet sterven
dan bent U niet alleen.
Want ik zal U beschermen,
mijn armen om U heen.


Je hoeft niet meer te vragen
(‘Befiel du deine Wege’)
Je hoeft niet meer te vragen
wat goed is en wat niet.
Want God, die alle dagen
de wereld overziet:
De sterren en planeten,
Hij leidt ze in hun baan.
Dan zal Hij ook wel weten
waar jij naartoe moet gaan.


O hoofd, zo vol van tekens
(‘O Haupt voll Blut und Wunden’)
O hoofd, zo vol van tekens
van pijn en angst en spot:
Waar is je eer gebleven?
Waarom is dit je lot?
O hoofd, dat zo kon stralen,
de glans van jouw gezicht
gaf leven op de aarde,
jij bracht de mensen licht.

Wanneer ik alles loslaat
(‘Wenn ich einmal soll scheiden’)
Wanneer ik alles loslaat,
houdt U mij dan nog vast?
O Heer, die als ik doodga
nog altijd op mij past:
Red mij wanneer ik bang ben,
niet weet wat ik nog moet.
Want U kent alle angsten
en U maakt alles goed.
